
Vandaag is de mimakker Cato weer in ons huis geweest (kleinschalig verpleeghuis).
Altijd had ik gedacht, dat is niets voor onze bewoners, maar het is geweldig.
Je ziet dat ze gewoon even zichzelf kunnen zijn, er wordt niets van hen verwacht, zoals bij de
verzorgende (toilet, eten, wassen ed.).
Iedereen geniet er op zijn eigen manier van en gaan er ook zo mee om.
En als beloning heeft iedereen, en dan ook iedereen, een grote smile op hun gezicht.
En dat van bewoners waar je het nooit van zou verwachten.
Zelfs ik kan ervan genieten hoe geweldig dit is voor de bewoners.
Dank je Cato, voor al die mooie momenten.
Ans v/d Weijer, woonbegeleider Rosagaerde.


